
 HOE KAN DAT ER
IN MIJN KLAS

UITZIEN?





VOOR WIE?

We lezen uit ons boek ‘Feestvarken’ voor. Het vertelt het verhaal
van een jarig varken. Ze kijkt heel erg uit naar haar verjaardag.
We denken even met de kinderen na over wat de dag zou kunnen
brengen. Jammer genoeg is er bij varken niets te vinden voor de
verjaardag. Maar dan komen er verschillende dierenvrienden
langs. Ze geven tekeningen aan varken waarop doe-cadeaus
afgebeeld staan. Naar aanleiding hiervan mogen de kinderen van
de klas ook een tekening maken voor iemand (ze mogen kiezen
wie). Hiervoor hebben we materiaal bij. Elk kind krijgt een aantal
jetons om materiaal te ‘kopen’.  

Onze workshop kan voor alle kinderen van het 1e & 2e leerjaar.

HOE DOEN WE DAT?

HOE LANG DUURT HET?
We rekenen een lesuur van 50 minuten.



 WAT DOE IK ALS
LEERKRACHT
TIJDENS DE
WORKSHOP?



Zo kan je later een nabespreking doen en
reacties van leerlingen op dit kwetsbare thema opmerken

ENTHOUSIAST MEE VOLGEN

NOG EVEN TIJD MAKEN

KLASMANAGEMENT 
Jullie kennen jullie leerlingen het beste en 

kunnen dan ook gepast reageren moest het nodig zijn. 
We vinden het natuurlijk wel heel leuk als de kleuters
reageren, ze hoeven niet de hele tijd muisstil te zijn. 

Verzamel op het einde van de dag gerust 
nog even met de klas om kort te praten over
het verhaal. Een goede vraag die je hen zou 

kunnen stellen, is

 ‘wat ga je vertellen over 
‘Feestvarken’ als je straks thuis komt ?’



 WAT NA DE
WORKSHOP?



We hebben ter herhaling van het verhaal nog een kort
bewegingsspel en een verteltafel-activiteit die we

kunnen delen met jou om op een later moment nog te
doen met de kinderen om het verhaal warm te houden.

Wij kunnen ook helpen om jullie beleid kansrijker te
maken voor iedereen of situaties waar jullie vragen
over hebben of tegenaan botsen, mee te bekijken.

ADVIES NODIG?

MATERIAAL

AANDACHT VOOR SIGNALEN
Is een kind nadien wat stiller of heeft het op een bepaalde

manier gereageerd tijdens de workshop die je is
opgevallen? Heb hier oog voor, neem het gerust even apart

om te laten zien dat je het kind hebt opgemerkt.


